Gewoon zoals jij en ik. Maar

het uiterlijk van Rita, Manita en
Lysette vroeg op een bepaald
moment in hun leven om een
hulpmiddel: een oogprothese,
haarstuk, kunstbeen...
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kunstoogis een
een iris en een pupil zijn
op mijn oogbal plaats.
alt bijna niet op en bevalt mij
nadelen ondervind ik er niet van.
em altijd in en voel me dezelfde Rita
oorheen. Het enige wat soms een beetje
astig is, is dat ik niet helemaal in het midden
kan kijken. Dan zet ik mijn kopje onder he
koffieapparaat en loopt alles ernaa
als dat alles is, hoor je mij niet
allang blij dat ik nog steed

‘Soms zet ik mijn kopje
I het koffieapparaat en
loopt alles ernaast’




‘Mensen die het niet

weten, denken dat mijn
haar lekker is gegroeid’

0g niet eens zo

elke dag als ik naar
uis ben, gaat’ie weer
2t haarstuk niet, maar de

d voel ik wel, en dat kan

60r.de rest heeft het
5‘2} weinig nadelen.
/oel n‘gﬂeel zelfverzekerder
schamen, doe ik niet. Waarom
n kan haaruitval krijgen en ik
ét'er in elk geval een oplossing
omgeving weet er dus ook van.
jn haarstuk allemaal heel mooi
soms dat ik het heb. Mensen die
weten denken zelfs dat mijn haar

g oeJ*rDat is voor mu het grootste
t da |kkan krljgen < -

WIE: LYSETTE REGEER (1974)

HEEFT: EEN BEENPROTHESE SINDS

HAAR 12DE
Lysette: “Ik was 11 toen ik een zeldzame en
agressieve tumor in mijn rechterknie bleek te
hebben. Helaas sloeg de chemotherapie niet
genoeg aan om mijn been te kunnen redden.
Daarom moest mijn been uiteindelijk op mijn
12de worden geamputeerd. Het was zwaar en
heftig maar ik had helaas geen andere keus.
Sindsdien draag ik een beenprothese. Net als
een schoen doe ik hem ’s ochtends aan en
’s avonds weer uit. Zonder kan ik niet lopen.
Hoewel ik het niet anders ben gewend, vind ik
mijn beenprothese soms nog steeds lastig. Op
warme dagen kan ik bijvoorbeeld nooit ergens
zwemmen want dan loop ik de hele dag met
een natte prothese en dat is niet handig. En in
de zomer draag ik liever geen jurkjes. Hiermee
is mijn prothese duidelijk te zien en dat leidt
vaak tot starende blikken. Daar heb ik niet
altijd zin in.
Het schrijven van mijn boek, Leven met een
schaduw, heeft me geholpen om alles te ver-
werken en mijn ziekteverleden te accepteren.
Ondanks alles voel ik me niet beperkt in het
dagelijks leven. Ik kan bijna alles zolang ik
maar niet te lange wandelingen maak. Soms is
dat nog even zoeken, omdat ik in mijn hoofd
nooit op wil geven en alles wil proberen. Maar
ik kan dan ook te ver doorslaan en dan sta ik
opeens halverwege een beklommen rotspad
en weet ik niet meer hoe ik nog verder omhoog
of omlaag moet komen. Ik kan daar altijd wel
om lachen. Het is precies hoe ik ben: altijd in
voor een uitdaging en de grenzen van mijn
kunnen opzoeken.” m
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