








nam niet op. Na nog twee keer proberen, besloot 
ik 112 te bellen. Ik voelde FØliz zachtjes bewegen, 
maar durfde niet meer te kijken. Ik had geen idee 
wat ik met de situatie aan moest. Wat als ik haar 
zou pakken en de andere baby dan ook kwam? 
Wat moest ik dan doen met hun navelstrengetjes? 
Ik kon het niet, niet alleen. Er moest zo snel 
mogelijk een ambulance komen.
Uiteindelijk kwam die ook, twintig minuten later. 
Roºl was ondertussen al teruggekomen met de 
jongens en voor de tweede keer die week had 
ik mijn grote liefde moeten vertellen dat onze 
dochter, nu de andere, overleden was. Het was 
afschuwelijk. FØliz was inmiddels al gestopt met 
bewegen, maar waarschijnlijk hadden ze toch 
niks voor haar kunnen doen. Ze was net iets te 
jong om levensvatbaar te zijn.�

Trots
�In het ziekenhuis is niet veel later Joºlle 
geboren. Roºl kon er niet bij zijn. Er moest 
iemand bij onze zoontjes blijven, dus hij deed 
de jongens en ik deed de meisjes. Gelukkig 
hebben we ze wel samen kunnen vasthouden. 
Daar wachtte ik expres mee tot Roºl eindelijk bij 
mij kon zijn. Het was een zeer verdrietig, maar 
tegelijk ook mooi moment. Onze meisjes waren 
al helemaal af. Twee koude, stille kindjes die 
niet bewogen en niet huilden. Met mijn vinger 
streelde ik voorzichtig hun lange vingertjes, ze 
hadden zelfs al nageltjes. De rest van hun lijfjes 
durfde ik niet aan te raken, bang dat ik hun tere 
huidje zou beschadigen.
Gelukkig nam de Spaanse verpleegkundige veel 
foto�s van ons. Daar ben ik haar nog steeds erg 
dankbaar voor. Het is het enige wat we van onze 
dochters hebben, want een uur later - het was 
inmiddels al nacht - moesten we ze al afgeven 
en werd ik naar de kraamafdeling gebracht. De 

volgende ochtend werd ik ontslagen. Ontredderd 
en lamgeslagen vlogen we die middag nog terug 
naar Nederland. Onze meisjes konden helaas niet 
met ons mee. Ze moesten of�cieel gerepatrieerd 
worden en kwamen negen dagen later aan. 
Uiteindelijk hebben we ze gecremeerd en nu 
staan ze in een mooie urn bij ons in de kast. Onze 
prachtige meisjes op wie we zo trots zijn...� L 

Het boek
Op een dag besloot Renée Brouwer haar ervaringen 
op papier te zetten. Het bleek helend te werken en het 
leidde uiteindelijk tot de roman Alles komt goed.  
Kijk voor meer informatie op www.prachtigverhaal.nl 
of volg Alles komt goed op Facebook en Instagram 
via @alleskomtgoed.

Leesfragment 
Wat zou je doen als je voor vijf seconden een glimp van 
je toekomst zou mogen zien? Zou je het doen? Zou je 
even buurten bij jezelf over vijf of over tien jaar, ongeacht 
de betekenis van de kleine filmframes die je te zien zou 
krijgen? En zou het genoeg voor je zijn? Of zou het juist 
voor alleen maar meer vragen zorgen?
Wat als we vorig jaar op vakantie een glimp van nu had-
den kunnen zien? Ik vraag het me af. Weer op het strand 
in Spanje, ditmaal in een ander plaatsje. De jongens 
lekker in de aanslag met hun emmertjes en schepjes en 
wij genietend van de zon. Was het vooruitzicht genoeg 
geweest? Of had het alleen maar voor meer vragen 
gezorgd?
Op zich is het een mooi en geruststellend beeld, zeg 
ik tegen mezelf. De jongens een jaartje ouder en iets 
zelfstandiger, Roe en ik nog steeds blij met elkaar. Maar 
was het me in die vijf seconden toch misschien ook 
opgevallen? Het ligt eraan vanaf welke afstand ik onszelf 
had bekeken…
Ja, misschien had ik het gezien, maar waarschijnlijk 
alleen datgene wat iedereen ziet die ons nu bekijkt. Niet 
de rest. De verslagenheid, het verdriet, de angst… Roe 
en ik weten het allebei goed te verbergen onder onze 
strandhoed en achter onze zonnebril, maar ondertussen 
is het chaos. Eén grote chaos. In ons hoofd, in ons hart.
Ik zucht. Alle badgasten om ons heen hebben totaal 
geen idee wat er gaande is. Het enige wat zij zien, is een 
leuk en gelukkig gezin met twee vrolijke, drukke jongens. 
Het liefst schud ik ze allemaal door elkaar en schreeuw ik 
ze één voor één toe: WIJ ZIJN NIET AAN HET GENIETEN. EN 
WIJ ZIJN NIET GELUKKIG. 
Ons kind is gisteren overleden en nu zitten we hier. In het 
ó zo zonnige en mooie PalaFUCKINGmós…

‘Onze meisjes waren al 
helemaal af. Twee koude, 

stille kindjes die niet 
bewogen en niet huilden’
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